BEDRIJF IN BEELD

Wie krijgt bij de gedachte aan het managen van zijn financién nou geen pijn in zijn buik? Geld is en blijft voor velen “een ding": het is eng,
ingewikkeld en best een beetje saai. Maar niet als het ligt aan de Berkel-Enschotse Nihal Vogels. 5amen met u neemt de allround financieel
adviseur van TAART graag een kijkje in uw portemonnee.

Samenwonen, trouwen, je eerste kind. Een nieuwe baan, een welverdiend pensioen. Een scheiding, het overlijden van een nabij persoon.
Verschillende scenario's, maar voor alle geldt: geld telt. In welke levensfase u ook zit, er komen altijd financiéle zaken om de hoek kijken. Liever
negeren we ze, en tegelijkertijd zien we toch graag zwarte cijfertjes op de bankrekening terug. Laat u daarom ondersteunen door financieel
advieskantoor TAART by Nihal: uw beste uitgave ooit.

Vertrouwen

Maak kennis met de Berkel-Enschotse Mihal Vogels, actief in de financiéle dienstverlening sinds 2001. Voorheen werkzaam als private banker,
als "financieel vertrouwenspersoon” zoals ze dat noemt. ‘Fijn vind ik dat, om iemand het gevoel te geven: je staat er niet alleen voor. We komen
hier samen uit. Met haar eigen onderneming TAART, deze week éénjaar oud, doet Nihal het op haar manier: ‘lk ga het gesprek met mijn
klanten aan. Geld is meer dan alleen “geld’, het draait om vertrouwen. Werken doet ze dan ook niet vanuit een strak en zakelijk kantoor, maar
in een gezellig pand aan de Spoorzone in Tilburg. ‘En in de meeste gevallen kom ik gewoon bij mijn klanten thuis. Het is allemaal al spannend
EEnoeg.

Kers op de taart

Kenmerkend is verder dat Mihal onathankelijk adviseert. Bovendien verkoopt TAART geen financiéle producten. Ook uniek zijn het gratis
spreekuur, nieuwsbrief, Nihal's masterclasses, e-books en zo nu en dan een woordje op Radio L1.'Dan beantwoord ik de meest uiteenlopende
vragen over geld. Dit alles vanuit de metafoor TAART: 'Een taart bestaat uit verschillende lagen. Het begint met een basiscake, de vaste lasten
waar we in het leven mee te maken krijgen. Daar bovenop komt een laag met zaken als verhuizen, een studiepot voor de kinderen en het
pensioen. Meer van dat betekent een luxere taart, en juist dan is goed advies niet verkeerd. Met een kers is de taart af: je stopt met werken of
staat aan het einde van je leven. 'De vraag is dan: wie krijgt er een puntje van je taart?
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